
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 25 april - 2 mei 2025 

 
 

Kerkdiensten 
Zondag 27 april 10.00 uur ds. Erika Dibbets-van der Roest, Zoetermeer. Bewoners 
van het Westerhonk zijn tijdens deze dienst te gast in De Lichtbron. 

Collecten: 1. Carma Inloophuis Naaldwijk  2. Kerk  
 

Komende diensten 
Zondag 4 mei 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft 
Zondag 11 mei 9.30 uur ds. Bettelies Westerbeek, Den Haag  

 
Van de diaconie 

1e collecte, het Carma inloophuis Naaldwijk. 

 

 

Carma in beeld 

Als je kanker krijgt,erandert je wereld en verandert je toekomstbeeld. De ziekte heeft niet 

alleen invloed op je lichaam, maar ook emotioneel en sociaal zijn de ziekte en de behandeling 

vaak ingrijpend. Carma biedt een luisterend oor, lotgenotencontact, informatie en 

ontspannende of creatieve activiteiten. 

Omgaan met kanker. Je hoeft het niet alleen te doen. 

Carma is een fijne, huiselijke plek voor iedereen die te maken heeft met de ziekte kanker. Wij 

bieden ondersteuning aan iedereen die kanker heeft (gehad), hun familie, vrienden, naasten en 

nabestaanden. Een luisterend oor, ontspannende en creatieve activiteiten, 

ondersteuningsconsulent, contact met mensen die weten wat kanker met je doet en 

informatie, dat vind je bij Carma. Je bent onvoorwaardelijk welkom vanaf het moment dat je de 

diagnose hoort tot ver na afronding van de medische behandeling.                                                                                                       

Kijk voor uitgebreid aanbod bij Carma inloophuis Naaldwijk - Agenda.  

We zien je graag bij Carma!          

Doet u mee? U kunt uw gave geven in de mandjes in de kerk of overmaken op het  bekende 

rekeningnummer van Diaconie/ZWO De Lichtbron o.v.v. Carma inloophuis. 

https://carmacentrum.nl/activiteit/


 

 

De 2e collecte is voor onze kerk De Lichtbron.   

Hartelijk dank. 

 

 

 

Agenda 
Dinsdag 6 mei om 10.00 uur Gespreksochtend in De Lichtbron 

 
Terugkijkend op het Paasontbijt 2025 

Beste deelnemers aan het Paasontbijt op 20 april jongstleden. 
 
Wij hebben een nacalculatie gemaakt van de kosten en baten van het Paasontbijt. 

Ik en Nynke hebben wederom scherp gecalculeerd en ook scherp ingekocht. 
We waren in totaal met 27 deelnemers. 

Inclusief de diverse zeer gewaardeerde fooien gaf dat een totaal bedrag van € 123,- 
bestemd als inkomsten. 
De totalen inkoopkosten waren € 101,74 

Wij hadden u laten weten (via de nieuwsbrief): “mocht er na afloop nog wat geld over 
zijn dan is dat bestemd voor onze kerk De Lichtbron”. 

Bij deze hebben wij het genoegen om een bedrag van € 21,26 te mogen overmaken op 
de kerkelijke rekening van de Protestantse Gemeente Wateringen. 
Wij vonden het geweldig om te doen en hopen jullie volgend jaar weer te mogen 

ontvangen bij het Paasontbijt 2026. 
  

Met de vriendelijke groeten, 
Kees en Nynke Schrader 
 

Voorjaarsklanken in Delft - Drie bijzondere orgelavonden 
Laat je meenemen in de rijke wereld van het orgel tijdens drie sfeervolle 

avondconcerten van Stichting Kerkconcerten Delft. 
Op 2 mei opent de internationaal geroemde Franse organist Thomas Ospital het 
seizoen in de Oude Kerk met een indrukwekkend programma, van Bach tot Liszt, 

waarin virtuositeit en poëzie hand in hand gaan. 
Een week later, op 9 mei, brengt de jonge Spaanse toporganist Víctor Baena in de 

Nieuwe Kerk een inspirerend concert rondom het thema Vater unser, met werken van 
Bach, Böhm, Mendelssohn, Brahms en Toon Hagen. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

Tot slot geeft Bas de Vroome, huisorganist van de Oude en Nieuwe Kerk, op 16 

mei een persoonlijk en veelzijdig concert waarin barok en eigen composities elkaar 
ontmoeten. 

Aanvang telkens om 20:00 uur. 
Kom luisteren, laat je verrassen – en ervaar hoe de historische orgels van Delft tot 
leven komen in handen van meesters. 

Meer informatie: www.kerkconcertendelft.nl 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Stichting Kerkconcerten Delft 

www.kerkconcertendelft.nl 

 
 

 
Wie heeft Hij dan? 

Christus heeft geen andere handen 
dan onze handen 
om vandaag zijn werk te doen. 

Hij heeft geen andere voeten 
dan onze voeten 

om de mens te geleiden op zijn weg. 
Hij heeft geen andere mond 
dan onze mond om de mens te verhalen 

hoe Hij stierf en weer verrees. 
Hij heeft geen andere hulp 

dan onze hulp om de mens nader 
tot Hem te brengen. 

Maar als onze handen nu eens 
drukker zijn met ander werk 
dan met het zijne? 

Wie heeft Hij dan... 
... om over zijn liefde te vertellen? 

... om zijn Licht te verspreiden? 

... om Hem te loven voor 
wat Hij voor ons heeft gedaan? Wie? 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Predikant: vacant 
Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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